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Zondag 21 juli 2024 

 vijfde van de zomer 

 
 
Gebed van de zondag = lied: ‘Heer, raak mij aan met 
uw adem’ – lied 695 
 
Lezing uit de profetie: Jeremia 23,1-6 
 
Lied: ‘Om voor elkaar te zijn uw oog en oor’ – lied 973 
 
Evangelielezing: Marcus 6,30-44 
 
Lied: ‘Breng ons daar’ (t. Jan van Opbergen, m. Isaac 
da Costa; Liederen ter bemoediging 15) 
 
Overweging 
 
Vermoeid komen de twaalf leerlingen bij Jezus terug. 
Vorige week zijn ze eropuit gestuurd, twee aan twee, 
tegelijk met de jongeren die naar Georgië zijn 
vertrokken. Ze hebben mensen ontmoet en zijn bij 
hen te gast geweest. Ze hebben aandacht gegeven en 
zijn betrokken geweest. Ze zijn erbij geweest in hun 
dagelijkse moeiten en hun hoop voor de toekomst, in 
hun persoonlijke ontwikkeling en gezamenlijke 
inspanningen. Ze hebben gegeven wat ze in zich 
hadden. 
 
En nu zijn ze moe. Toe aan rust en vakantie. We 
kennen het wel. Zeker als de zomer gaande is en de 
scholen vrij zijn. Het is net of er dan een collectief 
verlangen ontstaat naar ontspanning. Naar loskomen 
uit de dagelijkse dingen. We hebben behoefte aan 
even niet meer druk hoeven zijn. Warmte als die van 
de afgelopen dagen doet daar nog een schepje 
bovenop. 
 
Jezus ziet het en erkent het. Hij ziet dat het tijd is 
voor vakantie. Voor vacancy – leegte. ‘Ga nu mee 
naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een 
tijdje uit te rusten,’ zegt hij. Om echt van de mensen 
weg te komen stappen ze in de boot. Het lijkt de 
beste manier om even rust te vinden. Want het was 
een voortdurend komen en gaan van mensen, vertelt 
Marcus, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te 
eten. 
Een basisbehoefte: eten. Als die niet wordt vervuld, 
raak je uit balans. Dan wil het allemaal niet meer.  

Het was al vaker gebeurt, Marcus vertelde er al van. 
Soms zijn er zoveel mensen om Jezus heen dat hij 
niet aan eten toekomt. (bv. Mc 3,20) En zo kan het 
gaan. De drukte in je leven kan enorm zijn. Van werk. 
Van familie die hulp nodig heeft. Van kinderen die 
zorg behoeven. Van een buurvrouw of buurman voor 
wie je mantelzorger geworden bent. En soms komt 
alles tegelijkertijd. 
Jezus en zijn leerlingen varen weg, op zoek naar 
vacancy, naar ruimte voor rust en voedsel.  
Maar de boot brengt hen naar een nieuwe menigte 
die hongert naar onderwijs – en die vervolgens ook 
nog gevoed moet worden. 
 
En Jezus? Hij voelt medelijden met hen. Want ze zijn 
als schapen zonder herder, vertelt Marcus.  
Hij stapt in de rol van de herder. Een herder die zijn 
verantwoordelijkheid neemt – in tegenstelling tot 
wat Jeremia beschrijft. In tegenstelling tot herders 
die de schapen laten verkommeren. Hoe vermoeid hij 
ook mag zijn. En van zijn leerlingen verwacht hij 
hetzelfde. Als het laat wordt en ze de mensen weg 
willen sturen zegt hij: ‘geven jullie hun maar te eten!’ 
 
De leerlingen reageren verbijsterd. ‘Moeten wij dan 
voor tweehonderd denarie brood gaan kopen om 
hun te eten te geven?’ Ze zijn uitgeput. Dachten ze 
rust te krijgen. Waren ze blij met hoe Jezus hun 
vermoeidheid serieus nam. Komt er weer een 
enorme groep mensen naar hen toe. Weg rust. En 
dan geeft Jezus hun ook nog de opdracht om de hele 
meute te eten te geven?! 
 
Hoe ver moet je gaan?  
Waar houdt je verantwoordelijkheid op? Of houdt 
die nooit op en moet je altijd doorgaan als iemand 
een beroep op je doet? 
Wanneer mag je kiezen voor jezelf? Of komt dat 
moment nooit zolang er schapen zijn die een herder 
nodig hebben? 
Je kent ze wel: mensen die geen nee kunnen zeggen. 
Misschien ben je zelf zo iemand. Iemand die altijd 
maar doorgaat. Op wie je nooit tevergeefs een 
beroep doet. 
En het lijkt erop dat Jezus zelf dat voorbeeld geeft. 
Zijn plan is om met zijn leerlingen de rust en de stilte 
op te zoeken. Maar als er een beroep op hem wordt 
gedaan, staat hij weer klaar. Dan is hij weer de rabbi 
die de mensen onderwijst. Omdat hij medelijden 
heeft met al die schapen zonder herder. Hij voedt 
hen met geestelijk voedsel – en draagt zijn leerlingen 
op voor het aardse voedsel te zorgen. 
 
Hoe ver moet je gaan? 
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Het is toch goed om soms gas terug te nemen, dat 
hebben we toch nodig? Dan zijn we toch niet gelijk 
slechte herders? Zijn we echt altijd verantwoordelijk, 
is dat wat Jezus laat zien? 
Hier willen we niet aan, denk ik. Ik in elk geval niet. 
Het is goed om van ophouden te weten. Het is nódig 
om van ophouden te weten. Anders brand je af. Loop 
je leeg. Je houdt het niet vol. 
Maar hoe en waar vind je een richtlijn die je vertelt 
hoever je moet gaan? 
 
Een vriendin vertelde me over een podcast die haar 
inspireert. Hij is van de Amerikaanse franciscaan 
James Finley. Een geestelijke die voor zijn wijsheid te 
rade gaat bij de mystici – mensen die zich toeleggen 
op de omgang met de verborgen God. Er is een vraag 
die hem richting geeft in zijn leven: all things 
considered, what is de most loving thing I can do? 
Alle dingen in ogenschouw genomen, wat is dan het 
meest liefdevolle wat ik kan doen? 
 
Als je alle dingen in ogenschouw neemt – natuurlijk 
hoort daar dan de buurvrouw bij die een beroep op 
je doet. De verantwoordelijkheid die je hebt 
tegenover anderen. Maar ook de 
verantwoordelijkheid voor jezelf. Je eigen fysieke 
conditie. Je hart, je kracht, je geest – en wat je zelf 
nodig hebt. De taken die je hebt in je dagelijkse 
leven. De mensen op wie je betrokken bent.  
Misschien is het meest liefdevolle wat je op dit 
moment kunt doen, het eten verzorgen voor je zieke 
buurman. Of op bezoek gaan bij een oude tante. Of 
met je kleinkinderen een ijsje gaan halen. 
Maar misschien is dat op dit moment niet het meest 
liefdevolle, omdat je daarmee jezelf overvraagt. Of 
omdat je energiepeil laag is. Misschien is het dan wel 
liefdevoller om een rustmoment voor jezelf te kiezen. 
Iets waardoor je oplaadt zodat je weer verder kunt. 
Waar het op aan komt, is zorgvuldig onderscheiden. 
 
Soms zullen er gewoon taken op je bord liggen. Je 
hebt werk te doen. Er zijn boodschappen die gehaald 
moeten worden. Of het is tijd om bedden te 
verschonen. Wat is dan het meest liefdevolle wat je 
kunt doen? 
Ik moet denken aan de Moderne Devotie: een 
stroming binnen de kerk van de 14de eeuw. Ze 
bestond uit mensen die God wilden ontmoeten in 
hun dagelijkse leven. Nicolaas van Cusa en anderen 
zeiden: de meeste mensen hebben niet de 
mogelijkheid om zich veel uren aan gebed te wijden. 
Maar is dat wel nodig? Gaat het er niet veel meer om 
dat je datgene wat je doet, met aandacht en 
toewijding doet? En dat je God ontdekt in de dingen 

van het dagelijkse leven; dat je God vindt in het 
roeren van de pap? 
Misschien is het meest liefdevolle wat je op dit 
moment kunt doen wel het met aandacht 
verschonen van de bedden. Het met aandacht naar 
de winkel gaan. Met aandacht het werk doen wat 
gedaan moet worden. 
 
Alle dingen in ogenschouw genomen, wat is dan het 
meest liefdevolle wat ik kan doen? 
Voor Jezus is het op dat moment dat hij zich ontfermt 
over al die mensen. Ze zijn als schapen zonder 
herder. Ze dolen en ze zoeken. Hij ontfermt zich over 
hen door hen te onderwijzen. Misschien wel met 
woorden die James Finley later herhaalt. 
Tegelijk ziet hij het belang van rust. Rust om te 
kunnen onderscheiden. Rust die nodig is om jezelf de 
vraag te kunnen stellen: als ik alles in ogenschouw 
neem, wat is dan het meest liefdevolle wat ik kan 
doen? Hij heeft verschillende keren meegemaakt dat 
de rust er niet eens was om te eten. Maar hier, met 
al deze mensen, zal het anders zijn, besluit hij. 
Ze moeten in groepen in het groene gras gaan zitten. 
Het idyllische beeld van de grazige weiden en 
wateren der rust van psalm 23 komt naar boven. Een 
ideaalbeeld dat een flink eind van de werkelijkheid af 
staat. Het maakt duidelijk waar het Jezus om gaat: 
om rust. Om kalmte. Om bezinning op de vijf boeken 
van de Torah – vandaar die vijf broden. Om 
voedzaam eten: ook dat hebben we nodig. Ook dat 
hoort bij dat liefdevolle. Niet alleen geestelijk, ook 
lichamelijk voedsel. 
 
En die twee vissen? 
Ik denk aan de opdracht van Jezus om er twee aan 
twee op uit te gaan.  
Omdat je elkaar nodig hebt. Om samen te kunnen 
onderscheiden waar het op aan komt. Soms gaat dat 
niet alleen. Dan is het fijn als de ander je helpt om te 
ontdekken wat het meest liefdevolle is wat je kunt 
doen, wanneer je alle dingen in ogenschouw neemt. 
 
 
Muziek 
 
Lied: ‘De Heer is mijn herder’ – lied 23b 


